Stichting Zanskar-sTongdefonds

Amsterdam, Januar 2001
Beste mensen

Namens Galden, Getsok en Wangtak wensen wij jullie allen
een goed 2001

Met de jongens gaat het goed. Ze werken hard op school.
W angtak heeft bij de middenjaars examens van vorig jaar
zelfs zo zijn best gedaan dat hij bij de top van de klas
hoorde. Getsok is stabiel wat betreft zijn schoolwerk, terwijl
Galden een beetje last lijkt te krijgen van de puberteit. Hijj
vindt niet zomaar meer alles goed en gaat zich een eigen
mening vormen. Hjj is tenslotte ook bijna dertien.

Thuis, bij de familie in Leh loopt alles ook best. Steeds weer
zijn we verrast hoe gewoon de jongens in het gezin zijn
opgenomen en hoe vanzelfsprekend ze er een thuis
hebben gevonden

Thukjay Sonam, een familielid van de jongens die in Leh
voor onderwijzer studeerde en de jongens drie tot vier keer
in de week hielp bij het maken van hun huiswerk, heeft een
baan gevonden in een dorp halverwege Leh en Zanskar
Voor de winter is hij vertrokken,

Gelukkig is vanaf die tijd Konchok weer terug in Leh
Konchok is de oudste zoon van de "pleeg’familie van de
kinderen. Hij was voor studie een tijdje naar Jammu, een
grote stad op drie dagen reizen van Leh. Hij kan goed met
de jongens opschieten en vindt het geen probleem ze hier
en daar wat bij te sturen en op te voeden, maar geniet ook
van spelletjies doen. Hij heeft de plaats van Thukjay
overgenomen als huiswerkbegeleider.

In Leh is het nu hartje winter en zijn de scholen dicht.
Konchok werkt met alle drie de jongens een
studieprogramma af dat deels gericht is op het repeteren
van de lesstof, en verder op hetleren van Engels.

In de zomer zijn de kinderen door hun vader opgehaald om
hun familie in Zanskar te bezoeken. Zeker voor Galden en
Getsok was het lang geleden dat zij hun moeder, broers en
zussen zagen, al bijna drie jaar. Ze kwamen dan ook blij &n
uitgelaten weer terug.

Qok met het Zanskar-sTongdefonds gaat het gelukkig best
goed. De afgelopen jaren hebben we alle kosten voor de
kinderen kunnen dekken en een kleine reserve kunnen
opbouwen. Dat laatste is belangrijk, de kinderen zijn
namelijk niet verzekerd, dat kan (nog) niet in Ladakh,

We hopen dat u allen ook dit jaar donateur zult blijven, want
natuurlijk blijven we afhankelijk van uw steun.

Met hartelijkste groeten,
Gerda, Simon, Saskia



